
vriend & koffie 
Ouders die zin hebben in een gezellige babbel, een kopje koffie of 
thee of een tas soep zijn elke 1ste woensdag van de maand van harte 
welkom in Huis van het Kind ‘Het Kompas’ op het Hertog Janplein. 
Oud en jong, man en vrouw, met grote en kleine kinderen,… Iedereen 
is welkom. Inschrijven is niet nodig.
Wanneer? 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni
Hoe laat? Van 10 tot 11 uur 
Meer info? Huis van het Kind “Het Kompas”, tel. 0492 13 98 38  
 of hetkompas@lommel.be  
 Huis van de Wereld, tel. 011 399 610  
 of huisvandewereld@lommel.be

huisvandewereld@lommel.be
hetkompas@lommel.be



Wat doen we?  
Elke 1ste woensdag van de maand komen we samen voor een 
gezellige babbel. Iedereen is van harte welkom, oud en jong, man en 
vrouw, met grote en kleine kinderen,… We serveren ook soep!

Every 1st Wednesday of the month we come together for a pleasant 
chat. Everyone is very welcome, old and young, husband and wife 
with little and big children,… We serve also soup!

Chaque 1er mercredi du mois, nous nous réunissons pour une 
agréable discussion.Tout le monde est le bienvenu, jeunes et vieux, 
mari et femme et enfants. Nous servons aussi de la soupe !

Her ayın ilk Çarşamba günü, çocuk yetiştirme konusunda keyifli bir 
sohbet için bir araya geliyoruz. Herkese açığız, yaşlı ve genç, karı koca 
ve çocuklar.


